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De redaksje fan de Doarpskrante stelt har net 
oanspraaklik foar de ynhâld fan ynstjoerde 
stikken. De redaksje behâldt har it rjocht 
foar om artikels yn te koartsjen of mooglik te  
redigearren. Troch it ynstjoeren fan tekst- as 
beeldmateriaal jouwe jo tastimming foar it 
fermannichfâldigjen hjirfan. 

Kopijdatum: 
Woansdei 30 augustus

Geslaagd?
Wij feliciteren iedereen met het 

behaalde diploma!

Vakantie
Ook de redactie van het 

doarpskrantsje gaat op vakantie.
In de maand augustus zal er geen 

doarpskrantsje verschijnen.

Wij wensen iedereen alvast een 
fijne vakantie toe!

De redactie en bezorgers





     Doarpsaginda July & Augustus

11 july 18:30 Jeugdledenpartij KF Easterein (Alder/bernkeatsen), 
  Alle jeugdkategoryen, De Skoalleseize
12 july 07:00-08:30  Grize kontener
15 july 10:00 Jeugdledenpartij | Alle jeugdkategoryen
  KF Easterein en KF Wommels, De Skoalleseize
19 july 07:00-08:30  Griene kontener
20 july 20:00 Orgelconcert Martin Hans, Martinitsjerke
23 july 14:30 F1 kafé (GP Hongarije), Sportkafé de Greidhoeke
25 july 07:00-08:30  Ald papier kontener
26 july 07:00-08:30  Grize kontener
27 july 20:00 Orgelconcert Harry Kramer, Martinitsjerke
28 july 19:00-23:00 Simmerjûnborrel mei 'It takes two', Bergsma
30 july 14:30 F1 kafé (GP België), Sportkafé de Greidhoeke

Augustus
02 aug. 07:00-08:30  Griene kontener
03 aug. 20:00 Orgelconcert Dirk S. Donker, Martinitsjerke
09 aug. 07:00-08:30  Grize kontener
16 aug. 07:00-08:30  Griene kontener
18 aug. 19:00-23:00 Simmerjûnborrel, Bergsma
20 aug. 11:00 Generale Froulju's PC (haadklasse, KNKB),  
  KF Easterein, De Skoalleseize
23 aug. 07:00-08:30  Grize kontener
25|26 aug. Hiele dei Keatskamp KF Easterein | KF Wommels, De Skoalleseize
 18:30  Nachtkeatsen jongerein KF Wommels | KF Easterein
26 aug. 20:00 Nachtkeatsen senioaren (wylde partij), wwKF Easterein 
  Manlju/froulju, 3 x t.i.l. (sêfte bal), De Skoalleseize
27 aug. 14:30 F1 kafé (GP Nederland), Sportkafé de Greidhoeke
30 aug. 07:00-08:30  Griene kontener
  Lêste ynleverdei kopij Doarpskrante  

Septimber
01 sept. 10:00 Boeren PC, De Skoalleseize
01 sept. 19:00-23:00 Simmerjûnborrel Strand editie, Bergsma
02 sept. 15:00-23:00 Beachen@Bergsma, Bergsma
03 sept. 14:30 F1 kafé (GP Italië), Sportkafé de Greidhoeke
05 sept. 07:00-08:30  Ald papier kontener
06 sept. 07:00-08:30  Grize kontener

Dizze ynformaasje komt fan easterein.nl en út de mailtsjes dy’t wy krije.
Ha jo ek wat foar de doarpsaginda? Mail it dan nei doarpskrante@easterein.nl



Ut de húshâlding fan... 

Wa binne dit?



Rondvaartboot

Deze prachtige boot zal, 
wanneer hij een geweldige facelift 
heeft gekregen binnenkort door 
de sloten van Easterein varen.

Tige tank!

24 maaie 2023 wie it feest, wy wienen 50 jier troud. 
It hûs moai fersierd, de flaggen wienen út. 

Wat binne wy ferwend, safolle kaartsjes, blommen en oare attinsjes.
It wie geweldich. Allegear tige tank!                            

Willem en Janke Twijnstra

Kollekte Epilepsiefonds

De kollekte foar it Epilepsiefonds hat opbrocht € 412,30, 
dit is sûnder de giften fia de QR-koade. 
Alle jouwers en kollektanten tige tank!

Janke Twijnstra



Tuin- en parkmachines

Verhuur

Service & Onderhoud

SIBADAWEI 24
8734 HE EASTEREIN

 0515-332125
WWW.BOSMECH.NL

WESTEREIN 9
8571 GB HARICH

 0514-602922
WWW.BOSMECH.NL

  SPECIALIST OP HET  
GEBIED VAN TUIN- 
EN PARKMACHINES

 
Onze ervaren medewerkers adviseren u 
graag over de machines die het beste  
passen bij uw specifieke situatie.  
Dat kunnen nieuwe producten zijn, maar  
we bieden ook tweedehands machines aan.

BOSSHOP
LANDBOUW
TUIN & PARK
INDUSTRIE
WWW.BOSMECH.NLmechanisatie

ONZE 
MERKEN:



Simmerskoft

Mei de simmer foar de doar komt ek it fergaderjen op in 
leger pitsje te stean. It útwurkjen fan de doarpsjûn oer de 
takomst fan Easterein stiet no boppe oan de wurklist. Mei 
de minsken dy’t harren oanmeld ha geane we om tafel om 
in oantal saken alfêst mear hannen en fuotten te jaan. 

Doarpsjûn foar de jongerein (18-30 jier)
Op 7 septimber organisearje wy in jûn foar de jongerein fan Easterein oer de 
doarpsfizy. Hoe sjogge sy nei de takomst fan Easterein en wat binne harren 
ideeën en plannen oer wat der barre moat. Wy rekkenje graach op jim 
allegear en meitsje der opnij in gesellige jûn fan. Set it alfêst yn de aginda. 

Branjewâl
De fuortgong fan de bouplannen op de Branjewâl leit op dit stuit stil. It falt 
net ta om it rûn te rekkenjen seit Vincent Kok. De djoerdere boumaterialen en 
leankosten en de oprinnende rinte binne der debet oan. Vincent ûndersiket 
foarearst oft der ek noch oare oplossings mooglik binne.

Nije brêge oer de Kleasterfeart
Der leit yntusken in nije brêge oer de Kleasterfeart. Dat wie nedich foar 
in goede ûntsluting fan de Mts. Kuiper, no’t hja it bedriuw fan Agricola 
oernommen ha en it lân byelkoar. Mei op fersyk fan de doarpsbelangen fan 
Easterein en Hidaard is de hichte op 1.50 mtr kommen. Fanut it farwegenplan 
is dat de bêste hichte foar de takomst. Wy hoopje dat it ek helpt om de brêge 
op Meilahuzen noch ferhege te krijen, sa as yn it eardere plan fan de Lytse 
Farwegen al opnommen is. 

Doarpskuier- en Fytsroute
We binne dwaande mei in nije útjefte fan de doarpskuier en fytsroutes rûnom 
Easterein. We besykje derby in link te meitsjen fan de folder mei QR-codes en 
sa mooglik ek buordsjes langs de route. Fanút de Stichting Puur de Greidhoeke 
(www.puurdegreidhoeke.nl) wurdt dit inisjatyf ek stipe.

It Bestjoer:
Berend Santema, Henk Duimelaar, Sjoukje van der Eems, Catharina Veenstra, 
Simon van der Velde, Sjouke Strikwerda en Wouter Develing



It Reade Hynder leeft weer!
Troch Helga Develing

Na een half jaar verbouwen is het zover: It Reade Hynder in Wommels 
heropent haar deuren. Dat daarvoor aandacht is in dit Doarpskrantsje, 
komt doordat de trotse eigenaren Eastereiners zijn. 

Historische plek
Vanaf 1876 was er een herberg op het kruispunt in Wommels. Ruiters en 
koetsiers vonden daar een plek om te rusten, vandaar de naam It Reade 
Hynder. Het was een belangrijke plek in de regio. Later veranderde de functie 
en werd het een plek waar omwonenden hun feesten en partijen konden 
vieren. Maar het bleef een regionale ontmoetingsplek. En al verwerd het tot 
een plek die vooral vergane glorie leek uit te stralen, het zou toch zonde zijn 
als het pand in handen zou vallen van een projectontwikkelaar. Dan was de 
kans groot dat alle historie teniet zou worden gedaan. 
Dat was de reden dat Andries en Catharina Veenstra het pand aankochten. 
“Het zou toch zonde zijn als deze plek, waaraan veel inwoners van Wommels 
en omgeving zulke mooie herinneringen hebben, zou verdwijnen.” 
Inzet was dit pand te behouden voor de bewoners van de regio. Er een plek 
van te maken waar opnieuw mooie herinneringen kunnen worden gemaakt. 
Ik weet zeker dat het zo’n plek gaat worden.

Preview
Een week voor de heropening mag ik alvast een kijkje nemen in het pand. 
Er wordt nog hard gewerkt, maar er is al goed te zien wat een prachtige en 
vooral ook sfeervolle plek dit straks zal zijn. Bijna niets doet nog denken aan 
hoe het er hier ruim een jaar geleden uitzag. Er is zoveel veranderd! Het is 
een geslaagde combinatie: alles is nieuw, maar in een vertrouwd jasje. De 
oude glorie van dit pand herleeft in alles wat ik om mij heen kan zien. Het 
prachtige balkenplafond is weer te zien, in ossenbloedrood, een kleur die 
heel authentiek aandoet. De tegelwand waar straks de houtkachel zal komen 
te staan is opgebouwd uit oude Fryske tegeltjes en doet aan alsof die er al 
is vanaf de bouw van het pand. De donkergroene wanden stralen rust en 
warmte uit. Dit wordt een plek waar je straks tot rust kunt komen, om samen 
te genieten en het leven te vieren. Een start- en eindpunt van tochtjes in de 
omgeving. Een herberg van de 21e eeuw, die toch ook doet denken aan oude 
tijden. 



Verbouwing
Ze wisten dat het een grote verbouwing zou worden, vertelt Catharina. 
Maar, zoals dat gaat bij grote verbouwingen, er kwam meer bij kijken dan 
aanvankelijk de verwachting was. Zo bleken de balken onder de houten 
cafevloer, een van de parels van het pand, volledig verrot te zijn, aangetast 
door houtworm. Met pijn in het hart moesten de balken en dus de houten 
vloer vervangen worden. De keuken bleek niet op een handige plek te zitten, 
helemaal niet nu er plannen voor een take away ontstonden in de oude 
slijterij. Dus moest de keuken toch maar worden verplaatst. En de boppeseal, 
de plek waar ook nu nog echtelieden weten hoe zij elkaar daar voor het 
eerst ontmoet hebben en er hun eerste danspassen met elkaar zetten, 
moest veranderd worden van een donkere, sombere rommelzolder in lichte, 
aantrekkelijke appartementen. 

Het is allemaal gelukt. De oude plankenvloer is deels opnieuw gebruikt en 
maakt zo toch nog deel uit van de ruimte. Delen van de vloer komen terug in 
de bar, andere delen zijn gebruikt om de tafels te maken. De keuken is nu veel 
ruimer en praktischer. De vijf appartementen, verdeeld over twee woonlagen, 
hebben elk een eigen signatuur. De serre is behouden. De oude trapopgang is 
verwerkt in een venster en de ronde vorm van de trapopgang komt terug in de 
vorm van de bar. De buitengevel is volledig gerestaureerd, waardoor het pand 
weer fris oogt en er wordt nog hard gewerkt aan de tuin en het terras. 



SUCCESSVOL AFVALLEN

DAT IS ONZE ZAAK

Dat afvallen ook leuk kan zijn bewijst PowerSlim; het programma dat verse

groenten, zuivel, vlees(vervangers) en vis combineert met koolhydraatarme én

eiwitrijke producten zodat je vet verbrandt en geen spieren. 

Dé manier waarop het wel lukt.

Begeleiding Gedragsverandering

Gewichtsbehoud

Professionele en

ervaringsdeskundige

coaches in Wommels &

Leeuwarden

Wij leren je hoe je anders

kunt denken, waardoor je

anders kunt doen, betere

keuzes kunt maken.

Wensgewicht behaald?

Wij bieden je minimaal

één jaar gratis

nabegeleiding!

Daarom ga je naar Balansie!

Wil jij ook gezonder leven én lekker blijven eten? 

Plan dan nu je GRATIS intakegesprek en wij informeren je graag 

naar de mogelijkheden van onze begeleiding.

www.balansie.nl | 06 - 15 90 61 19



“We hadden dit niet kunnen doen zonder alle hulp die we hebben gekregen.” 
Catharina vertelt over de enorme steun die zij ervaren hebben, onder andere 
van Egbert Dijkstra. Hij heeft niet alleen de gevelrenovatie gedaan, maar 
verleende ook andere hand- en spandiensten, dacht en zocht mee naar 
oplossingen en hielp zo It Reade Hynder te maken tot het pand dat het nu is. 
Het resultaat van al die arbeid is geweldig. “Het overtreft onze verwachtingen: 
het is eigenlijk nog mooier geworden dan we tevoren hadden bedacht.”

Regionaal
It Reade Hynder gaat een regionale functie vervullen. Als Grand Café, waar ook 
zalen beschikbaar zijn voor zakelijke of familiebijeenkomsten, maar Andries 
en Catharina gaan ook samenwerken met regionale bedrijven en instellingen. 
Zo zullen ze producten gaan betrekken van de lokale bakker, slager en andere 
producten uit de Greidhoeke, waaronder boerenijs van Greidelân Zuivel in 
Britswert. Ze hebben een samenwerking met Stichting Promotie Greidhoeke 
en bieden verschillende mogelijkheden voor arrangementen vanuit It Reade 
Hynder. Ook de appartementen spelen een regionale rol: starters uit Wommels 
en Easterein krijgen voorrang. Pas als er geen huurders uit Wommels of 
Easterein worden gevonden, komen andere gegadigden aan bod. 

Opening
Begin juli heropent It Reade Hynder de deuren. “We starten met groepen op 
afspraak.” Zo kan het team van It Reade Hynder zich goed voorbereiden op de 
grote opening. “Mensen weten ons al wel goed te vinden,” voegt Catharina 
toe. Er staan al flink wat afspraken in de agenda, onder andere met een groep 
Friese statenleden. Eind juli hopen Andries en Catharina het Grand Café te 
kunnen openen voor iedereen die wat wil eten of drinken. De exacte datum is 
nog niet bekend, maar op de site komt alle informatie beschikbaar. Daar kun je 
nu al terecht voor informatie over de woningen en arrangementen.

Sibadawei 1, 8734 HE Oosterend (Frsl.) Tel.: 0515 - 33 12 50  www.elephantoffroad.nl 

landrover en
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4 x4 specialist
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Hoe is it no mei... Hans en Hanneke Loor

Het is alweer bijna 6 jaar geleden, dat wij afscheid hebben genomen van 
Easterein. Het was best moeilijk om na ruim 38 jaar huis en omgeving te 
verlaten. Als overbrugging hebben wij 5 maanden in Beetsterzwaag gewoond 
om daarna naar ons huis in Leeuwarden te gaan.

Wij wonen aan de Harlingerstraatweg 20, een vrijstaand huis met een grote 
stadstuin dicht bij het centrum. We zijn redelijk snel ingeburgerd en hebben het 
hier reuze naar de zin. Door werkzaamheden van Hanneke voor Tesselschade 
Arbeid Adelt kenden wij al aardig wat mensen. Zelf zit ik in allerlei clubjes 
(Past Rotary Club, Oud-Huisartsen Club, De Groote Sociëteit). Verder ben ik 
vrijwilliger in het museumhuis van Eysinga (Vereniging Hendrick de Keyser). 
Drie jaar geleden werd ik door een vriend benadert om eens rond te kijken 
naar een geschikte locatie voor een Papageno Huis. Papageno is een stichting 
opgezet door Jaap (dirigent) en Aaltje van Zweden, daar zij een zoon hebben 
met autisme. Het eerste huis is 8 jaar geleden geopend in Laren. In 2020 
kreeg het huis in Laren een schenking van 11 miljoen. Na veel speurwerk in 
de provincie is er een locatie gevonden in Lemmer. Er is 2 jaar gebouwd en 
verbouwd en op 12 mei 2023 is het geopend. Het heeft mij veel tijd gekost, 
maar ook veel energie gegeven (zie www.stichtingpapageno.nl).

Verder genieten wij van onze kinderen en kleinkinderen. 
Onze Anna, getrouwd met Mark, woont in Ommen en zij hebben 2 jongens 
van 17 en 15 jaar. Anna en Mark hebben samen een kunsthandel. 
Ernest, getrouwd met Mariken, woont in Apeldoorn. En zij hebben ook 2 
jongens van 16 en 14 jaar. Ernest is ondernemingsadvocaat. 
Onze jongste Ariënne, getrouwd met Arthur, woont in Den Haag en is moeder 
van een dochter van 2 jaar en de tweede is op komst. Ariënne heeft vorig jaar 
haar master gehaald en werkt in het academisch ziekenhuis in Leiden. 
Het was 22 juni 7 jaar geleden dat onze Jan Willem is overleden. Het verdriet 
blijft, maar de mooie herinneringen ook. 
“Wat je in je hart bewaart, raak je nooit weer kwijt”.

Verder maken wij het goed, met af en toe wat mankementjes, maar dat hoort bij 
het ouder worden. Wij denken met dankbaarheid terug aan de tijd in Easterein.

Hans en Hanneke Loor



Doarpsfeest 2023
Troch Anneke van Beem (Oranje en Heitelân)

De tinte soe komme, de lêste dingen wiene regele en it 
koe ús net gau genôch tongersdei wurde. En doe belle ús 
leveransier. Koartsein, ús fleskes wiene ôfkeurd en net te leverjen. Ynienen 
stienen we as bestjoer net mear sa lekker yn de wedstriid. It wurd hat 3 
letters sa at ús foarsitter sei. 
Mar…. nei hiel folle beljen en regelerij is der dan dochs mar besletten 
tapkes te dwaan... we hiene der pine búk fan, mar gjin bier wie it iennichste 
alternatyf. Nei in oprop op Facebook wiene de reaksjes hertferwaarmend, 
we wolle dus dit jier begjinne om al ús frijwilligers te betankjen en al dy 
minsken dy't mei ús mei tocht hawwe!!! Sûnder jim gjin feest!!! 

Hjir in koarte sfearympresje. In oantal útslagen steane ûnderoan it ferslach. 
 
Tongersdei 
Om 8 oere moarns gongen 
de skoalbern ferklaaid 
achter in prachtich moai 
draaioargel de buorren 
troch, der wiene echte 
iisbearen, pinguins, en hiel 
folle moaie winterske bern 
by… best genôch. Der wie 
fuort ek gelegenheid om 
efkes by de buerten te sjen, want we hiene dit jier wer strjitfersiering yn ús 
tema winter fansels. De buorren waard yn de rin fan de wike al moai wyt en 
tige gesellich. De sjuery priis wie foar it Tryehoekje, de publykspriis wie foar 
de Wynserdyk. 
 
Op tongersdei binne we dit jier fansels wer begongen mei follybal, keatsen 
en it klaverjassen. It keatsen wie dit jier in bytsje oars. Allegear 3 kear keatse 
en tagelyk klear mei de follybal, sadat we tagelyk oan de après sport begjinne 
koene. Der wiene 14 partoer by de manlju en 10 partoer by de froulju. 
Der is spannend keatst, der wiene moaie partijen by en ach dy bal..., dat wie 
best leuk!!! De krystman soarge derfoar dat elts ek hieltiid tagelyk begûn, 
krystman bedankt, dit gong sa moai as wat. 



By it follybal wie der in protte dielname, op 4 fjilden waard der mar raak 
follybald, 9 minuten en 1 minuut wissel, de opkomst wie hiel 
divers, jong en âld troch inoar, echt moai om te sjen. 
Underwilens wiene de bern fan de legere skoalle 
begongen oan hun 11-stêden tocht, der wiene 11 
spultsjes en de kleuters mochten earst. Blikje goaie, 
in spiraal, stok fange, de bal troch in parkoers dwaan. 
Dernei groep 3 oant en mei groep 8. Nei ôfrin krige 
elts de stimpelkaart en in medalje mei nei hûs en koene 
se noch yn de draaimole en op it springkessen fansels. 
 
11 oere gongen de klaverjassers los, der wiene 20 dielnimmers, de striid wie 
tige spannend en der waard lang kaarten. 
Omdat it yn de winter wol gau ris kâld en guur wêze kin, hiene we foar de 
minsken dy't net oan sport dogge betocht, dat se dan lekker waarm yn de 
tinte spultsje dwaan koene ûnder lieding fan Jan Jetze. Spitigernôch wie it net 
kâld genôch… en wie der mar 1 dielnimmer. 
Om 15 oere begûn de après sport mei Rintje Kas, it keatsen en it follybal 
wiene no tagelyk klear, sadat we moai mei inoar proaste koene. Fantastysk, 
de sfear siet der goed yn en it wie tige gesellich op it fjild. 
 
Doe allegearre hurd nei hûs, want om 19.30 oere begûn 
ús alderearste boatsje race op de Skippersbourren, 
û.l.f. Klaas de Jager en Hendrik Sweering. We hiene 
13 boatsjes fol, dus 26 dielnimmers. 
Der waard faart yn 5 poules, 4 boatsjes tsjin inoar. 
It wie in dreech parkoers, al farend ûnder in tou 
troch, om de boeien hinne en sels noch út de 
boat om de wask op te hingjen. De brânwacht 
fan Wommels leuke dit hiele gebeuren op, 
troch wetter op de dielnimmers te spuitsjen. 
It wie in wier spektakel, mei allegear 
spannende wedstriden. Us eigen Jan Jetze die 
yn de lêste finale race ek mei op in prachtich 
moaie 'eenhoorn', mar koe de striid net winne. 

We slute de dei ôf mei muzyk fan De Meesters mei ús eigen Pieter de Boer, 
de tinte wie al gau goed fult en it waard in tige moaie jûn. 



Freed 
Om 8 oere gong der in delegaasje fan it korps 
troch de buorren om elts wekker te meitsjen, 
sa as we went binne op earste krystdei. Se ha 
prachtige muzyk spile yn it tema. Wat in moai 
begjin fan de dei… geweldich!!!

 
En dan MATINEE, wat foar folle Eastereiners 
as hichtepunt fan it feest sjoen wurd. 10 oere 
wie it al aardich drok, mei sniemannen/froulju, 
winterwoartels, de âldjiers ploech, pinguins, 
krystmannen, ensfh. ensfh. fantastysk moai, 
om 12 oere fierden we âld en nij, der waard 
sels in plofke dien. De muzyk wie ek sa no en 
dan goed passend yn it tema, genoaten hawwe 
we en we hoopje jim ek. 
 

It waar wie tropysk te neamen yn de tinte, 
dus om 14 oere koe elts bûten ôfkuolje 
yn de snie en wie der noch in stoarmbaan. 
It gong der sa no en dan mâl oan ta, it 
wie noch lang ûnrêstich op it fjild. 
 
Ek de jeu de boulers sochten wat 
ferkuolling en ha lekker balle, nei de 
earste ronde efkes in bakje, dernei noch 
in partij, it lei allegear tige ticht byelkoar. 

Nei dat de measte minsken efkes in 
knipperke dien hiene, wie der in Winterske 
pubkwis, mei allegear soarten fan fragen 
oer de winter, at it no oer muzyk gong as 
oer sport as wêr de snie wei komt, it siet 
der allegear yn. De opkomst wie goed. 
 
Straigth on Stage hie it genoegen om ús 
feest of te sluten, se wiene wer fol fjoer 
en elts hat lekker dûnse. 



Sneon te moarn wiene der 5 helden die sich oan de Nieuwjaarsduik weagden, 
der wie sels publyk. Om 10.15 oere binne se tagelyk hân yn hân der yn 
sprongen (sjoch foto omslach). It wetter wie gelokkich net iiskâld, dernei 
wiene we fris en fruitich om alle feest freugde op te romjen. 

Hjir noch de útslagen:

De WINTER is wer foarby en we 
meitsje ús klear foar in moaie 
waarme simmer, we winskje elts in 
hiele goeie fakânsje ta en nochris 
tige tige tank oan jim allegear!!!

Follybal
Poule A
1e priis: De Joppies
2e priis: Breek de week

Poule B
1e priis: Fire Ball
2e priis: De Keet

Poule C
1e priis: Swim en Co
2e priis: Oardeloere oer oere

Keatsen
Heren
1e priis: Sjoerd Teake Kooistra, 
Marco Hoekstra, Mebius de Boer
2e priis: Gert Jan Hiemstra, 
Ype Tiemersma, Albert Vellinga

Dames
1e priis: Selma de Boer, 
Vera de Vries, Jeltje Hallema
2e priis: Liset Sybesma, Liesbeth 
Bootsma, Marrit van der Weij

Klaverjassen
1e priis: Gerard van der Goot
2e priis: Ultje Bouma
3e priis: Eppie Heins
4e priis: Tom Veldman
Poedelpriis: Lolke Bouma

Boatsje race
1e priis:  Arjen Stremler en 
Jildert Hiemstra (fotofinish)

Jeu de boule
1e priis: Sake Strikwerda
2e priis: Geert Dijkstra
3e priis: Sip Bouma
4e priis: Baukje Bruinsma
Oanmoedigingspriis: Roel Sybesma

PubQuiz
1e priis: De Wintermûtse
2e priis: Flomke
3e priis: It Skilplein





'De Pinne'

Hallo, mijn naam is Richard Geijteman, ik ben 53 jaar en woon sinds 15 
februari in dit prachtige dorp Easterein. 

Ik ben dan wel geen Fries maar ik heb veel gewerkt en hobby's uitgeoefend in 
Friesland en ik kan daardoor de taal wel goed verstaan. 

Ik heb een muzikale achtergrond en maak nog 
graag muziek in Brassbands. Weliswaar als hobby 
nu maar nog steeds fanatiek op mijn manier. 

Ik heb jaren aan triathlon (zwemmen, fietsen, 
hardlopen) gedaan, maar door lichamelijke 
ongemakken is dat helaas niet meer mogelijk. 
Wellicht zie je me nog wel af een toe een 
rondje dribbelen (zoals ik het nu noem 😉) in 
deze prachtige omgeving!  Verder ben ik veel 
in mijn tuin te vinden. Ik heb een hoekwoning 
met daarom heel veel tuin, dus veel werk om te 
onderhouden maar erg leuk om mee bezig te zijn! 

Ik heb me vanaf de 1e dag hier in Easterein erg thuis gevoeld. Een leuke 
woning, een prachtig dorp, vriendelijke mensen en een geweldige omgeving. 
Ik hoop hier nog lang te blijven wonen! 



Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? 

Dan ben je bij Muziekschool Friesland aan het juiste adres!Speel jij al een instrument of zou je graag een instrument willen leren bespelen? NIEUW IN FRIESLAND!

Je krijgt les van professionele en zeer ervaren muzikanten en  speelt vanaf de eerste les op het instrument dat je 

graag wilt leren. Piano, keyboard, gitaar, drums, zang, bas of zelfs licht- en geluidstechniek.

www.muziekschoolfriesland.nl

Nu ook gitaarles in Easterein! 
Bel of mail Gerrit Hingst voor meer informatie, 

06 184 21 578 / gerrit@muziekschoolfriesland.nl
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Midsimmerkonsert Wilhelmina



Wilhelmina Nijs
Troch Tineke Meijer

Tige slagge Midsimmerkonsert op sneon 1 july!
It twadde konsert yn ús 125 jierrich jubileumjier op sneon 1 july is goed besocht. 
We gongen dizze kear mei inoar op in echte cruisefakânsje. Nei wiken prachtich 
sinneskyn waar, wie it waar no krekt wat minder moai. Derom soargen wy foar 
in droech en waarm plak. It seach der tige smûk en sfearfol út. 
By de yngong kaam elts earst op in fleurige fakânsjefoto. Mei in eigen boarding-
pass koe de reis mei de HMS Musica begjinne. Wylst de fakânsjegongers oan 
board stapten spile Forte Frisone. Dit is it spiksplinternije ensemble ûnder 
lieding fan Marte Room. 
Alle Wilhelmientsjes wiene ferkleid. It cruiseskip siet fol mei matroazen, fisken, 
‘dames fan de wal’, toeristen, befeiligers, obers, flamingo’s en ús dirigint Wilbert 
Zwier wie de kapitein. De presintaasje wie yn hannen fan ús âld-lid Reina. 
Se naam ús op har eigen wize mei op reis. Nei de doop fan ús nije cruiseskip, 
goaiden wy de trossen los en gongen nei it Amazone gebied. Freekje Vonk 
fertelde ús der mear oer de natuer en de bisten. Underwilens spile Wilhelmina 
Windows of the World. Dernei wie it tiid foar in bioskoop besite oan board. 
De filmmuzyk út How to train your Dragon spruts ta de ferbylding. De 
passazjiers lústeren oandachtich as se de draken ek hearre koenen. Neidat de 
sinne prachtich ûnder gongen wie, in Sunset Serenade, wie it moarns tiid foar 
wat gymnastyk. Op oanjaan fan Reina waard der omraak sporten. Dernei koe 
der swingt wurde op stikken as The Brilliant Beatles, El Cumbanchero, Gloria 
Estafette en Holiday in Rio. Wy fûnen it in fantastyske jûn en wy hoopje dat 
jimme der ek fan genoaten hawwe. Tige tank dat jim der wiene!

Ynblaze fan Tryater mei Wilhelmina yn kafé Bergsma
Yn oktober wurkje wy mei oan de foarstelling Ynblaze fan Tryater. 
Ynblaze is in yntime, muzikale foarstelling mei ien aktrise en in fanfare. Troch de 
eagen fan saksofoniste Carmen, spile troch Brecht Wassenaar, belibbest in bysûndere 
repetysjejûn fan in deagewoane fanfare. Troch treastrike koralen, bombastyske 
konkoersstikken en poëtyske bespegelingen komst yn de kunde mei de kleurrike leden 
fan in muzykferiening: fan de bleue hoarniste oant de drokke slachwurker. 

Der binne trije foarstellings yn Kafé Bergsma op 6, 7 en 8 oktober. 
Mear ynformaasje oer tiden en it bestellen fan kaarten is te finen op de 
webside fan Tryater (www.tryater.frl)





It giet oan...

Hoi, ik ben Mirthe Overal (18) en ik woon in 
Easterein. 31 augustus reis ik af naar Indonesië voor 
een stage van 2 maanden. Hier ga ik samen met 
andere studenten van het Friesland College lessen en 
activiteiten organiseren voor kansarme kinderen.

Afgelopen jaar ben ik gestart met de opleiding onderwijsassistent. 
Een buitenlandse stage leek mij wel wat. Dus toen ik in november informatie 
kreeg over een stage in Indonesië was ik meteen enthousiast. Er volgde een 
soort sollicitatieprocedure en in februari kreeg ik te horen dat ik mee mocht. 
Het lijkt mij een prachtige kans om een andere cultuur te leren kennen en 
je daarnaast in te zetten voor het goede doel. Het goede doel is stichting 
Amurang. Deze stichting heeft als doel het verbeteren van het welzijn van 
kansarme kinderen/jongeren in Amurang en Tondano. Stichting Amurang 
hielp onder andere mee aan de bouw van twee tehuizen. Op de school ga 
ik samen met de andere studenten helpen om lessen en activiteiten aan te 
bieden aan de kinderen. Het werken met kinderen vind ik erg leuk om te 
doen. Daarnaast lijkt het me leuk om te reizen en nieuwe avonturen te gaan 
beleven. Deze stage is dan ook de perfecte combinatie. 

Op 31 augustus “giet it oan!”. Dan vertrek ik richting Indonesië, maar de voor-
bereidingen zijn inmiddels in volle gang. We hebben een aantal bijeenkomsten 
gehad over wat we gaan doen in Indonesië. Het is prachtig om te zien wat 
stichting Amurang al heeft betekent voor de kinderen. Om dit te blijven kunnen 
doen is er geld nodig. Daarom ben ik een inzamelingsactie gestart. 
Meer informatie over stichting Amurang is te vinden op www.amurang.nl, 
Facebook/amurangers of Instagram @amurangers. 

Mocht je me willen steunen door een donatie te geven dan kan dat via 
onderstaande link: https://whydonate.com/.nl/fundraising/stage-amurang 
of door het scannen van onderstaande QR-code.

Alle kleine beetjes helpen! 
Alvast bedankt voor het doneren!

Groetjes Mirthe Overal



Fan de Foareker
Troch Lineke Bakker

Skoalkeatsen en skoalfuotbal
De 1e priis by it skoalfuotbal en de 1e priis foar de famkes by it skoalkeatsen. 
Wat in geweldige prestaasje! Dat ha se op skoalle fierd mei in lekkere taart.

Ferkearslessen 
Ien kear yn it jier ha wy de mooglikheid om 
de bern praktyske ferkearslessen te jaan. 
Dat dogge wy yn gearwurking mei Veilig 
Verkeer Nederland. Dy kamen in moarn op 
skoalle yn alle groepen en fansels ha se ek 
bûten op it plein les jûn. De beukers ha it 
oerstekken oefene, groep 3/4 ha fan alles 
leard oer en oefene mei de fyts. 

Foar groep 5/6 kaam de bus fan It Hearrenfean om de deade hoek te 
ûnderfinen. De bus, dy moast fansels op de foto!



Groep 7 en 8 binne op de fyts nei Snits west om de route nei it fuortset ûnderwiis 
te ferkennen. It wie in swiere dei: 30 km fytse en dan al dy ferkearsregels.

Tema 'ruimtevaart' yn groep 1/2
De beukers hiene in tema oer 
romtefeart. Der waard in raket 
yn it speellokaal makke. En der 
wiene ek romtewêzens!

Ekskursie Greidefûgels yn 7/8 
Bewust wêze fan de natuer en alles wat 
dêrby heart is wichtich. Ek fan de fûgels 
hjir yn de buert is noch in soad nijsgjirrige 
kennis beskikber.





Om syn jierdei te fieren is master Harm mei de bern nei it it swimbad 
'Mounewetter' yn Wytmarsum west. Lekker swimme mei in patatsje derby! 

In ympresje fan it doarpsfeest: Alvestêdentochtspultsjes dwaan yn de waarme 
sinne. De bern ha tige har bêst dien en in medalje fertsjinne!





Orgelconcerten in Easterein

20 juli Martin Mans
27 juli Harry Hamer
3 augustus Dirk S. Donker
10 december Martin Mans (Kerstconcert)

Aanvang:  20.00 uur
Entree:  € 7,50 incl. koffie

In de prachtige Martinikerk Easterein

Al vanaf 1987 o.l.v. 
Balt de Vries

www.kerkeasterein.nl
De Kerkrentmeesters 



Swit&SitRin 2023: Dag met gouden randje!

Wat een prachtige dag was het in en om Itens op 20 mei jl. Op die dag 
werd de Swit&SitRin voor de vierde keer georganiseerd. Voor de mensen 
die onbekend zijn met dit begrip: de Swit&SitRin is een laagdrempelig 
hardloopevenement waarbij, naast het samen bewegen, het gezellig 
samenkomen en organiseren net zo belangrijk is als de sportieve prestatie 
van de deelnemers.

Ruim 100 deelnemers schreven zich uiteindelijk in voor deze hardloopronde, 
waarbij een rondje door de Greidhoeke van 5 of 10 km op het programma 
stond. De kids konden een rondje rond de kerk afleggen van 1 of 2 km.
De pizza’s van Atze, de live-muziek van De Faam uit Arum, de hottubs, het 
mooie weer, de deelnemers en de meer dan 20 actieve vrijwilligers leverden 
een prachtige dag op waarbij veel plezier is gemaakt.

Volgend jaar gaat de organisatie voor groei in deelnemersaantal en net zoveel 
plezier als de voorgaande edities, waarbij een maximum van 200 deelnemers 
er volgens hen in zit. Kruis de Swit&SitRin in het hemelvaartsweekend van 
2024 alvast af in de agenda: 11 mei 2024. Zien we u dan?

De uitslagen en tijden van de lopers zijn terug te vinden op mijninschrijving.nl



Meisjes 1 km:
1. Jeldau Heeg, Hinnaard 4:41
2. Ilse-Marije Koopmans, Scharnegoutum 4:46

Jongens 1 km:
1. Yward Heeg, Hinnaard 4:42
2. Jurre Statema, Easterein 5:16

Meisjes 2 km:
1. Else Zeinstra, Itens 11:38
2. Sanne Witteveen, Rien 11:41

Jongens 2 km:
1. Joris Nijholt, Wieuwert 8:49
2. Sido Greidanus, Wommels 8:52

Dames 5 km:
1. Samantha Hettinga, Wommels 24:48
2. Corine Visser, Leeuwarden 25:07
3. Lucia van der Bijl, Bolsward 27:34

Heren 5 km:
1. Johan van Abbema, Easterein 21:20
2. Gerald Hoogeveen, Bolsward 22:01
3. Harold Brouwer, Heerenveen, 22:12

Dames 10 km:
1. Hanneke Thoen, Jutrijp 54:55
2. Tine-Richt Dijkstra, Deinum 57:20
3. Marit Koster, Itens 57:32

Heren 10 km:
1. Lieuwe Palstra, Bolsward, 38:56
2. Daniel Nagel, Gauw 39:22
3. Jan Pieter Lunenburg, Leeuwarden 41:54

Foto's: Watse Zeinstra en Immie Kamstra



Esther Keizer is holistisch reiki healer en teacher en neemt je mee op reis 
naar je ware vrouwelijkheid. 

 
Herontdek de kracht in je baarmoeder en eierstokken en start met leven vanuit je

ware vrouwelijke powerhouse. Dit is de plek van je creativiteit en je kracht!

It's MY inspiration!
iedere maaNd eeN Lezing/Workshop

VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

ankevanasselt.nl/inspiration
Reserveer jouw plekje:

Je Huis Op Orde
Professional organizer Anneke Gaastra
Woensdag 8 november om 19:30 uur

Vrouwenkracht
Esther Keizer - Holistisch reiki healer

Woensdag 13 september     19:30 uur     Jimbar Wommels

BEWUSTWORDING VANUIT

Save the date:
Voeding & Leefstijl
Orthomoleculair therapeut Lysbeth Nijdam
Woensdag 13 december om 19:30 uur

1 ticket  €19,95       2 tickets  €29,95



Biebnijs

Zomertentoonstelling
Deze zomer (half juni - half september) hebben we een 
tentoonstelling van schilderijen van Anneke Greidanus.
Hieronder lees je Anneke haar verhaal.

Ik ben Anneke Greidanus. Ik woon op Tywerthiem in Wommels. Ik ben 
benaderd door de bibliotheek of ik mijn schilderijen beschikbaar wilde stellen 
voor de tentoonstelling van deze zomer hier in de biblotheek te Wommels. Ik 
was meteen enthousiast.

Ik werk bij Studio 17 op de 
kunstafdeling in Sneek, dit is 
een dagbestedingslocatie van 
Alliade. Hier maak ik veel van 
mijn schilderijen. Ik vind het 
mooi om te schilderen met 
vele vrolijke kleuren. Ik heb de 
schilderijen met veel plezier 
gemaakt en ik hoop dat u veel 
plezier heeft bij het bekijken 
van de tentoonstelling.
 

Zomeropeningstijden
We blijven de hele zomer open op woensdag (10.00-17.30 uur) en vrijdag 
(14.00-17.30 uur). In de periode van 24 juli t/m 2 september is de bieb tijdelijk 
gesloten op maandag. En tijdens de Freule op 9 augustus is de bibliotheek 
ook dicht. 
 
Zomerabonnement
Deze zomer kun je drie maanden lenen voor maar € 7,50. 
Kijk voor meer informatie op onze website. 
 
MUP en Weggeefkast voor minima
Tijdens openingstijden kun je gratis menstruatieproducten en houdbare 
etenswaar en verzorgingsproducten uit de kast halen. Beneden in de hal.



Uitjes...
Troch Karin Everhardus

Het verlangen om alles even achter je te laten, letterlijk en figuurlijk. In de 
vorm van een dagje uit, bijvoorbeeld. Begin vorige eeuw werd er al het een 
en ander georganiseerd, voor zowel kinderen als andere dorpsbewoners. 
Van school uit, op initiatief van inwoners zelf, vanuit clubs en verenigingen.

Kindervreugd
Een schoolreisje in 1907 duurde bijna een dag lang en was afwisselend qua 
vervoer. Heel vroeg in de ochtend -  om 04:00 uur! - stapten de kinderen 
op de stoomboot naar Sneek toe, om van daaruit de trein naar Stavoren te 
nemen. Een motorboot bracht ze vervolgens naar Enkhuizen en het laatste 
stuk ging per trein naar Amsterdam. 
Met als eindbestemming de dierentuin daar én het ‘Panoptikum’, een 
(leerzaam) wassenbeeldenmuseum. Na afloop kregen de kinderen - hongerig 
geworden - een warme maaltijd bij het Leger des Heils. Daarna volgde de 
lange terugweg en het was middernacht (!) eer 
ze thuiskwamen.

Een ander - compleet verregend - schoolreisje ging naar een grote speeltuin 
bij Hoorn. Ondanks de regen vermaakte de kinderen zich prima, op de wip, 
schommels en de aanwezige draaimolen. Geen kind te bespeuren, dat niet 
smerig en nat was… 
Terug op de boot naar Friesland, trokken ze bijna allemaal hun natte 
schoenen uit, die ter droging opgehangen werden over verwarmingsbuizen. 
Aangekomen in Stavoren, wilden de jonge reizigers hun schoeisels weer aan 
trekken maar deze waren - tot hun grote schrik - door de hitte gekrompen! 
Toen zat er niets anders op, op sokkenvoeten de trein in te gaan en ook zo 
thuis te komen.

Tijdens de 2e Wereldoorlog gingen de kinderen voor een uitstapje de fiets op, 
ze reden met hun meester naar Franeker waar ze het planetarium van Eise 
Eisinga bezochten. 

In de jaren ‘60 raakte de autobus meer in gebruik als vervoermiddel, reisjes 
gingen o.a. naar Bakkeveen, Norg, Zuidlaren en Appelscha.



Vermaak 
In de dertiger jaren van de afgelopen eeuw waren er twee schippers - de een 
was Nederlands Hervormd en de ander van de Gereformeerde kerk - die allebei 
eendaagse boottochtjes voor hun eigen geloofsgenoten organiseerden. 
Hoe het ging als de gereformeerde schipper ‘s avonds met zijn passagiers 
terugkwam van een boottocht, was vermakelijk. Bij nadering van de 
Skippersbuorren gingen de pleziergangers op de boot zo luid zingen, dat 
de hervormde boeren die er niet ver vandaan woonden, ze konden horen. 
Schooljongens renden dan naar de wallenkant, riepen terug: “Al gaat De Tijd 
ook nog zo snel, Paul Kruger achterhaalt hem wel!” Het mag duidelijk zijn hoe 
het vaartuig van de gereformeerde kapitein heette, die hij ook als bijnaam 
droeg.

Uitjes van een bakker uit het dorp, dat gebeurde ergens in de eerste helft van 
de vorige eeuw. Deze bakker had heel wat trouwe klanten die wekelijks een 
dubbeltje afgaven voor in de spaarpot. Van dit geld organiseerde hij jaarlijks 
een dagje uit, zeker een decennium lang. Een gedenkwaardig uitstapje was 
naar het (destijds) nieuwe Schiphol, bekroond met een foto voor één van de 
vliegtuigen.

Ter herinnering aan een dagreisje werd er vaak een groepsfoto gemaakt.



Jong en oud
In 1895 werd er in het dorp bij een ‘jongelings’vereniging de wens 
uitgesproken tot het doen van een pleziertochtje, samen met de meisjes van 
de ‘zuster’vereniging. Dat schijnt gelukt te zijn, in latere aantekeningen stond 
genoteerd “dat er een Stoomboot wordt afgehuurd naar Beetsterzwaag”.
De ‘ouden van dagen’ kregen reisjes aangeboden door de toenmalige 
vereniging van dorpsbelang, ‘Nut en Nocht’ (Nut en Plezier). Met een grote 
bus en een paar vaste chauffeurs. Deze tripjes lijken geleid te hebben tot het 
ontstaan van de Eastereinder ‘65-plus groep’. Daarna kwamen er niet veel 
uitstapjes meer, vanwege de hoogte van de kosten en te weinig busgangers.

Oranje 
Ter herinnering aan een dagreisje werd er vaak een groepsfoto gemaakt, 
zoals te zien is op de foto waar ook naam, plaats en datum bij op staan.

Met het Oranjewoud waar deze ‘jongedames’ zijn geweest, werd het terrein 
van de Tjaarda’s bedoeld dat daar lag. Deze familie bezat een hotel met 
daarbij een uitgestrekte speeltuin! Een populaire, zeer geliefde bestemming 
voor kinderen, volwassenen en zelfs voor bejaarden.



Deze speeltuin lag op heuvelachtig gebied met hoge bomen. Daar waren 
niet alleen de gebruikelijke schommels, ringen, rek en wip, maar ook 
draaimolens, een bijzonder hoge rodelglijbaan, een elektrische ‘cake-walk’, 
wiebelende looptonnen voor groot én klein, een doolhof van maar liefst 
8000 beukenbomen met in het midden een ‘lachspiegelkabinet’ en een op 
de lachspieren werkende kettingbrug over een vijver heen. Als je nat was 
geworden, kon je opdrogen bij een elektrisch kacheltje… 

De hiernaast afgebeelde draaimolen zou uit die tijd kunnen zijn.
Het dorpsfeest bezocht dat alweer afgelopen is? Dan zou je deze draai- annex 
zweefmolen gezien moeten hebben, misschien er zelfs in gezeten.

Ut de húshâlding fan... Oplossing
 

Dizze kear in foto út de húshâlding fan Auke Jetze en Annette Kroondijk: 
Roelie en Corrie

 Waar vind je een AED in Easterein? 
•  Andries Joustrastrjitte 16, plek buitenmuur woning, permanent beschikbaar 
•  Restaurant-Partycentrum Bergsma, Sibadawei 2, plek buitenmuur,  

permanent beschikbaar 
•  Sporthal de Greidhoeke, Stittenserleane 29, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
• Martinitsjerke, Tsjerkebuorren 2, plek buitenmuur, permanent beschikbaar 
•  Huisartsenpraktijk Hoepman, Van Eijsingaleane 10, plek binnen,  

beschikbaar tijdens openingsuren 
•  De Skoalleseize, It Heechhiem 11, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•  Drukkerij Van der Eems, Sibadawei 20, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren 
•  Bos Mechanisatie, Sibadawei 24, plek binnen, beschikbaar tijdens openingsuren
• Fam. Postma, Skrok 11





De koksmûtse: Elfsteden koek
Troch Annebeth de Jong

Om nog even in de sfeer van de dorpsfeesten te blijven, een recept voor 
Elfsteden koek. In een theetuin in de buurt geproefd en dacht dat er wel 
een recept te vinden was, dit bleek helaas niet het geval. Daarom zelf iets 
uitgeprobeerd, de eerste poging was helaas niet zo geslaagd, de tweede 
poging wel! Ik deel graag het recept!

Ingrediënten voor de plaatkoek: 
• 200 gram havermout
• 400 gram zelfrijzend bakmeel
• 300 gram bruine basterdsuiker
• 350 gram roomboter
• 150 gram cranberries
• 250 gram noten
• 1 losgeklopt ei

Ik heb een bakvorm van 26 x 38 cm, 
maar het kan ook op een met 
bakpapier beklede bakplaat.

Bereidingswijze: 
1.  Bekleed een bakplaat van ongeveer 30 x 45 cm met bakpapier en warm de 

oven voor op 180 graden.
2.  Neem een kom en meng havermout, zelfrijzend bakmeel en bruine 

basterdsuiker door elkaar. Smelt de boter in de magnetron of in een 
pannetje op het vuur en mix dit door het mengsel tot er een plakkerig, 
kruimelig deeg ontstaat.

3.  Beleg de bakplaat met het havermoutmengsel en druk het stevig aan op de 
bakplaat. Verdeel de noten en cranberries erover, druk ze in het deeg en 
bestrijk met het losgeklopte ei, zodat ze vastplakken.

4.  Zet de plaatkoek nu ongeveer 30 minuten in de oven. Eventueel in het laatst 
afdekken met aluminiumfolie, mochten de cranberries wat donker worden.

5.  Even laten afkoelen en in stukken snijden.  
Serveer eventueel met poedersuiker en kokos smaakt ook goed door het 
deeg, voor wat ‘winterse sferen’.

Bron: Eigen recept en foto



Bernehoekje
Troch Froukje Dijkstra

Fijne          simmer!





Duurzaamheid is het goed doorgeven aan de volgende generatie. Dit zit in het hart van ons familiebedrijf. 

Omdat elke generatie een mijlsteen voor de volgende wil leggen. Dit vraagt om langetermijnvisie. Voor 

ons is de relatie tussen leven en werken – ons bedrijf en de samenleving – zonneklaar. Werken is voor 

ons daarom ook synoniem aan meewerken aan een duurzame(re) wereld. Juist daarom produceren wij 

drukwerk CO2 neutraal!

“ Duurzaamheid  
zit in ons hart”
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